Zomervakantie

Het was woensdag een heerlijke zomeravond. Temperaturen waren rond de 25 graden, de wind woei
als een warme fohn door de haren van de zeilers (voor zover aanwezig). Er waren veel (baasjes van)
boten op vakantie, waardoor het deelnemersveld klein was. Een mooie kans om goede zaken te doen
voor het kampioenschap. Als extra handicap speelt dan mee dat gedurende de vakantieperiode veel
bemanningsleden over de wereld verspreid zijn, zodat op elkaar ingespeelde teams naarstig op zoek
moesten naar vervangers.

Bij de A-Klasse waren 4 schepen vertegenwoordigd. Vorig jaar is het minimum aantal schepen dat
mee moet doen om de uitslag te laten tellen verlaagd van 5 naar 3, waardoor deze avond meetelt in
de uitslag. En daar profiteerde de Joy (met vervanger William Koelewijn) maximaal van met een
eerste plaats. Om de plaats 2 en 3 werd in de laatste minuut fel gestreden tussen de Amazone en de
Bliksem. Met een strategische overstagmanoeuvre wist de Amazone de Bliksem nipt achter zich te
houden.

Nipt was het ook in de B-klasse. Met 5 deelnemers ging de strijd om de eerste plaats, net als vorige
week, tussen de Stargazer en Di-nokkio. Het verschil was bij de finish zo klein dat de schippers naar
voren liepen om te zien welke punt voorlag. Dit bleek de Di-nokkio te zijn, waarna de bemanning in
gejuich uitbarstte. De derde plaats was voor de Meta Magic van Rob Hes, die zich met zijn mooie
spinaker steeds vaker op het podium meldt.

De omstandigheden op het water waren buitengewoon goed, zodat de schippers en
bemanningsleden geen haast hadden om in het clubhuis te komen. Met de laatste restjes wind en
een prachtige ondergaande zon dobberde de schepen richting Spakenburg. De meeste schepen
waren voor het donker in de thuishaven. De bemanning van de Bliksem maakte van de gelegenheid
gebruik om een zwempauze in te lassen en zeilde als laatste, in het donker, de haven in. Gewoon
omdat dat op deze prachtige avond kon.



